
Dienst op zondagmorgen 14 februari 2021
Dienst zonder zanggroep, maar met orgel- of pianospel
Er wordt geen preek gehouden in deze dienst, maar er worden drie brieven (eigenlijk e-mails) voorgelezen.

 Orgelspel 

 Welkom en mededelingen 

 Lied 213: 1, 2 en 4 

[Morgenglans der eeuwigheid; orgel speelt de melodie] 

 Bemoediging en Groet 

 ‘Levensteken’: Groet van een gemeentelid 

 Gebed 

 Inleiding op de verkondiging

 Lezing Lucas 18: 9 t/m 14 

 Lied 94 uit de bundel ‘Hoop van alle volken’ 

[Uw woord komt in ons tot leven; tekst en melodie zie pagina 2; 

de voorganger leest de 5 verzen voor terwijl het orgel zacht de melodie speelt].

 De eerste brief 

 Meditatief orgelspel 

 De tweede brief 

 Meditatief orgelspel 

 De derde brief 

 Lied 531 

[Jezus die langs het water liep; 3 verzen; orgel speelt de melodie ] 

 Gebed 

 Lied 991: 1, 2, 6, 7 en 8 

[De eersten zijn de laatsten; orgel speelt de melodie] 

 Zegen 

 Orgelspel 
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2 Uw Woord komt in ons tot leven,
zaad dat ontkiemt en in bloei zet,
voedsel dat altijd van kracht is,
levenslang brood voor ons hart.

3 Uw Woord komt in ons tot leven,
spiegel vol inzicht en uitzicht,
hoe prachtig zijn wij geschapen:
lijkend op God onze Heer.

4 Uw Woord komt in ons tot leven,
scherp als een zwaard dringt het in ons,
zuiverend brengt het de waarheid,
luisterrijk leeft alles op.

5 Uw Woord komt in ons tot leven,
licht dat ons feilloos de weg wijst;
eens zal uw Koninkrijk komen,
helder zien wij wat ons wacht.
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